
‘laat je vooral niets wijsmaken’ 
meende mijn vrouw nog te moeten 
zeggen, en meer van dat soort 
positieve opmerkingen… 

ik had namelijk  Online ergens 
gelezen dat in de bossen bij de 
Gaanderense Wrange op de eerste 
zondag van december  een heel 
bijzondere wedstrijd gehouden 
zou worden. Nu heb ik helemaal 
niets met wedstrijden, welk soort 
wedstrijd dan ook, maar wat ik in 
dat artikeltje had meegekregen, 
leek zelfs mij de moeite waard om 
even te gaan kijken. 

de Rekhemseweg  zat al twee dagen 
potdicht en dat kon beslist geen 
toeval zijn!

Vroeger werd wel gezegd dat bij 
ons in de Achterhoek agenten nog 
rondrijden op een wild zwijn. 
Waar die misvatting vandaan komt 
weet ik niet, maar het klonk in elk 
geval niet erg positief over de 
wetshandhaving in onze streek. En 
nu zou het zelfs in wedstrijdverband 
gebeuren! Met politie-agenten uit 
Aalten, zutphen, doetinchem, Lochem 
en winterswijk, Dus ik er opuit met 
de fiets. Het regende toevallig een 
keertje niet en omdat ik verder 
niemand wat verteld had, konden ze 
me ook niet uitlachen wanneer het 
een fake-bericht zou blijken te zijn.

bij de ooijmanlaan zag ik er al ’n stel op ’n wild zwijn rijden! en Alsof het lekker 
warm zomers weer was reden sommigen zelfs met ontblote armen! 3 december!!!
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’n eindje verder liet ’n tweetal met veel bravoure zien wat ze zoal 
konden, zoals achterstevoren rijden. Eentje gleed er bijna af, maar een 
vrouwelijke agent deed alsof ze nooit anders gewend was!

Dressuur Hoorde er dus ook bij. Ik 
ben niet bang aangelegd, maar het 
leek me beter ’n beetje uut de buurt 
te blijven, Dat snap je. ’t wild Zwijn 
liep zonder touw of tuig en het kon 
natuurlijk zo op me afstormen!

mannen of vrouwen, dat maakte niets 
uit. ze waren allemaal even bekwaam!
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er waren best knappe 
agentes bij, dat wilde ik 
zeggen, maar ik mag van 
mijn vrouw niet naar 
andere vrouwen kijken. 

de zwijnenlucht was 
echter niet te harden! 
net alsof je op maggi-
blokjes zat te kauwen. 
Voor mij never en nooit  
bouillonsoep meer! 

Ik had nog willen vragen 
of de zwijnen naderhand 
bij de herberg aan ’t spit 
zouden gaan, maar dat kon 
ik natuurlijk niet maken. 
Is gewoon ’n hobby en die 
eet je niet op! 

totaalopname van de hele troep op de terugweg naar het onland.

Bij ’t hardrijden op de weg ging het er heftig aan toe…

en De winnaar reed op het-

…zelfde zwijn als zijn vrouw of vriendin bij dressuur.
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